BEEMSTERKERK 198s' nieuwsbrief
Hoe hoog leggen wij de lat?

Nederland is uitgeschakeld op het EK-voetbal in het zicht van de finale. Ze/we zijn ver ge-
komen, maar de Engelsen trokken aan het langste eind. En, “elk nadeel heb ze voordeel”, zo
is er weer meer tijd en aandacht voor andere dingen . . .

Wij hebben immers inmiddels ook een andere regering met allerlei schermutselingen van
dien, en ook de landen om ons heen hebben nieuw gekozen. De oorlogen in Oekraine en in
Israél/Palestina bereikten dieptepunten met bombardementen op een kinderziekenhuis en in
vier dagen op vier scholen. En dan is er in die grote wereld nog Soedan, Kongo, Biden vs
Trump. .. enin onze kleinere wereld gebeurt soms ook een heleboel.

Zo 'n sportfestijn is voor velen een mooie vakantie van dat alles. Alsof het gedoe er even niet
is of iets minder dringend. Dat is het fijne en ook het goede van deze tijd van vakanties en
van vaak iets meer ruimte en rust.

Wij leggen deze weken de lat van onze kritische betrokkenheid bij wat er om ons heen
gebeurt vaak wat lager. Even op adem komen, wat afstand nemen en genieten van wat
eenvoudig wel goed is. En dat is een heleboel.

En misschien leggen wij niet alleen in deze zomerperiode onze lat wat lager. Velen zitten ook
in een fase in hun leven dat de lat tiberhaupt wat lager kan. Bij anderen ligt de lat juist on-
verminderd hoog, of zelfs steeds een beetje hoger. Met minder mensen toch hetzelfde blijven
doen. En de lat ligt niet alleen hoog in onze omgang met werk, maar regelmatig ook in de
omgang met omgang met sport en muziek, in hoe vaak en hoe ver je op vakanties gaat. In
de mate van succes van je relatie, van je kinderen. En wat vorig jaar leuk was, moet volgend
jaar eigenlijk nog iets leuker.

Waar leggen wij de lat? Dat is de rode draad in de dienst van zondag 14 juli.

LIEF EN LEED

Femke hoopt zondag weer te kunnen zingen. Vorige week was er voor haar het slechte
nieuws dat een goede vriendin die middag zou sterven. Plotseling, verdrietig en verbijste-



rend. Femke zingt zondag onder andere het lied “I dreamed a dream” uit de musical Les
Miserables, wat zij wellicht ook zingt op de uitvaart van haar vriendin .

Ik droomde een droom in vervlogen tijden

Toen hoop nog groots was en het leven waard te leven
Ik droomde dat liefde nooit zou sterven

Ik droomde, dat God vergevend zou zijn

Toen was ik jong en onbevreesd

En dromen werden gemaakt en gebruikt en verspild
Er hoefde geen losgeld te worden betaald

Geen lied ongezongen, geen wijn ongeproefd

Maar de tijgers kwamen in de nacht

Met hun stemmen zacht als de donder

Terwijl ze je hoop verscheuren

Terwijl ze je dromen veranderen in schaamte . .

Soms komt de lat om te leven zonder dat wij dat willen en zonder dat iemand iets daaraan
lijkt te kunnen doen te hoog te hangen. Lichtheid vermengt zich dan met zwaarte en dromen
kleuren donker.

Bloemen zijn er zondag voor An Bos bij een kleine tia, ogenschijnlijk zonder gevolgen, maar
wel even schrikken. An immers juist zozeer toonbeeld van vitaliteit.

We steken zondag een kaars aan voor Rie Jonges - Noome, van wie wij gisteren, donder-
dag 11 juli afscheid hebben genomen vanuit de kerk. Bijna 92 jaar geleden werd zij op een
boerderij aan de Zuiderweg geboren. Met haar trouwen verhuisde zij naar hoek Middenweg-
Schermerhornerweg, om via de Jisperweg aan Rijpzicht te komen wonen. Daar overleed haar
Cees al snel, maar zou ze daarna nog bijna 20 jaar wonen. In het jaar van 400 jaar Beemster
verhuisde zij naar het Beatrixpark en omdat ze meer zorg nodig had in 2023 naar het Jaap
van Praaghuis in Purmerend. Daar namen haar gezondheid en de spankracht van haar
gedachten al vrij snel nog verder af. Toch bleef zij genieten van is de reuring om haar heen.
Op 4 juli is overleden.

VERDER

Als Beemsterkerk kregen wij deze week het uitsluitsel over een mooie gift uit de erfenis van
mevrouw Gré van Duren. Vooral in de tijd dat zij in het Zuiderhof woonde was zij warm
betrokken bij wat er in de Kapel gebeurde. Na haar verhuizing was zij voor de meesten van
ons wat uit zich geraakt, maar zij was de goede Kapeljaren niet vergeten. Wat fijn!

Volgende week komt de nieuwe kerkbode uit met onder andere aandacht voor de Beemster
Biddag 2024. Daarom een wat korte nieuwsbrief.




BEEMSTERKERK - ADRESSEN EN TELEFOONNUMMERS

Foto ‘s op de website

Voor wie het lastig vindt om op de website van de Beemsterkerk de foto ‘s te vinden. Hieronder

een link. U hoeft er alleen maar op te klikken

https://www.flickr.com/photos/beemsterkerk/albums

KEYSERKERK & KEYSERIN PASTORIE
Middenweg 183
1462 HJ Middenbeemster

Middenweg 148
1462 HL, Middenbeemster

KERKELIJK BUREAU
Verhuizing, geboorte, jubileum
Ziekenhuisopname . .?

Laat het ons weten!
kerkelijkbureau@beemsterkerk.nl
remostrijker@classiclimo.nl

Middenweg 148, 1462 HL MB
tel. 0299 - 681393
open: maandag 09:00 - 11:30

PREDIKANT

& Verhuur Keyserkerk en Keyserin
Ds Nico Schroevers, 0299 - 681403
nicoschroevers@gmail.com

KOSTER KEYSERKERK
Anita en Bert Verkade, 06-52154979
b.verkade@planet.nl

Z-INN KAPEL
Pr. Wilhelminasingel 39
1461 AL Z.0O. Beemster

KERKENRAAD
Scriba Paula Roelen
paularoelen@gmail.com

BEHEERCOLLEGE
Vz. Remo Strijker,

REKENINGEN PROT. GEM. BEEMSTER
Kerkelijke bijdrage/gift: NL33 RABO 0342
3014 03 tnv Kerkvoogdij PKN Beemster

Collecte-giften:
NL18 RABO 0356 9160 81
tnv Diakonie PKN Beemster

VERHUUR Z-INN
Marie Schroevers, 06 - 457 66 860
marieschroevers@gmail.com




